
WERKBLAD BIJ LES 4 Het Wilhelmus

Het Wilhelmus is waarschijnlijk geschreven door Philips van Marnix van Sint-Aldegonde. 
Hij schreef 15 coupletten die beginnen met de letters van de naam van Willem van Nassov.
Van de laatste ‘u’, maakte hij een ‘v’.
De originele tekst is later vernieuwd, maar nog steeds is het een heel oud lied.

Opdracht
Maak samen met een maatje een nieuw eerste couplet van het Wilhelmus, zodat het beter bij deze tijd past. Je mag 
ook de melodie veranderen, bijvoorbeeld in een rap. Jullie mogen de uitvoering van dit eerste couplet opnemen op een 
filmpje. Alle filmpjes worden getoond op het digibord.

De originele tekst van het eerste couplet

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt,
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet;
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.

De nieuwe tekst van het eerste couplet

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.


